Nannie Kuiper

Druk bezig

Voordat het vijt december is
heb je veel te doen:

Je maakt je mooiste tekening,
Je zet je grootste schoen

Je zingt de liedjes die je kent,
je gluurt vaak door het raam

Je roept: ‘dag Sinterklaas en Piet,
de groeten van . ..’ (Je naam)

Voordat het vijf december is
slaap je ook niet goed:

je luistert of je hem al hoort
of dat de wind het doet.

Je laat het liefst een lichtje aan,
Je moet maar steeds een plas

Je denkt: ik wou maar

dat het nu al

vijf december was.




